Citytrip | Oudenaarde

Redacteur Chris Van Minnebruggen wordt altijd blij van een dagje Oudenaarde. Daarom maakt hij er voor
deze reportage twee dagen van: dubbel zoveel geluk!

OUDENAARDE
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Of ik het verhaal van Hanske de Krijger ken? Gilbert
wijst naar de toren van het stadhuis: ‘Daar staat hij te
blinken in de zon. En zie je op zijn vlaggenstok die twee
cirkeltjes, verbonden met een boogje? Dat is zijn bril.
Want Hanske werd op de uitkijk gezet toen keizer Karel
op bezoek kwam. Wakkere Hans viel in slaap en de
keizer stond al op de Markt voor de notabelen er goed
en wel erg in hadden. Die waren boos natuurlijk en
gaven Hanske een bril zodat hij beter uit zijn doppen
zou kijken!

‘Ach, het is maar een verhaal, lacht Gilbert, ‘en die
bril in het stadswapen is gewoon een gestileerde A van
Audenaerde, de oorspronkelijke schrijfwijze’ Maar dat
de keizer op bezoek kwam staat buiten kijf. Hij viel als
een blok voor de mooie Johanna van der Gheynst,
dienstmeid van de gouverneur. Negen maanden later
beviel Johanna van een dochter, de latere Margaretha van
Parma, landvoogdes van de Nederlanden en zelf moeder
van Alexander Farnese.

Kijk, voeg bij zo'n verhaal het schitterende laat-
gotische stadhuis en ik val ook als een blok, zij het niet
met de broek op de enkels. Binnen katapulteert het
MOU, het Museum van QOudenaarde en de Vlaamse
Ardennen, me terug in de tijd. Gilbert heeft stadsgids
Danielle Jammar erbij gehaald. Ze vertelt hoe de
lakenhalle met Doornikse steen gebouwd is, betaald
door rijke handelaren en aangevoerd over de Schelde.
‘Vandaar de uitdrukking steenrijk zijn, weet ze. ‘Later
stond aan diezelfde Schelde heel Europa neus aan neus
met Zonnekoning Louis XIV toen die beslag wilde
leggen op Spanje en zijn kolonies’

Deuitvinding van hetlogo

Dan stappen we het schemerduister van de zaal met de
wandtapijten binnen. Danielle wijst op een tapijt dat
verhaalt over Alexander de Grote. ‘Gekocht op een
veiling in Italié en zo goed als zeker een cadeau voor
Alexander Farnese bij zijn Blijde Intrede. En zie je in de
hoek van een tapijt dat brilletje van Hanske de Krijger,
dan weet je zeker dat het hier is gemaakt. De keizer
verplichtte elke stad een eigen merkteken te plaatsen in
haar producten. Misschien was hij daarmee wel de
uitvinder van het logo.

‘En zie je hoe die twee tapijten op elkaar lijken? Ze
stellen allebei een prieel voor met exotische dieren. Maar
het ene is een stuk eenvoudiger dan het andere. Het
toont aan hoe er dealtjes werden gesloten. Een wever
werkte naar een tekening en kon tien vierkante centi-
meter per dag maken. Aan één tapijt werkte hij een heel
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H Roland is trots
op zijn moestuin
naast het
Liedtspark.

H Afbeeldingen
van een
spinnewiel en
een weefgetouw
in de gevel van
het gildehuis In
de Valk.

HIn het MOU
bewonder je
indrukwekkende
wandtapijten,

in Oudenaarde
gemaakt.

jaar. Was het tapijt klaar, dan diende de tekening voor
nog een kopie. Vaak voor een minder gefortuneerde
klant en eenvoudiger uitgevoerd. Dat ging sneller!

Als vanzelf komen we onder het dakgebinte bij de
zilvercollectie De Boever-Alligorides. Wat begon met
Oudenaards tafelzilver van Hélene Alligoridés groeide na
haar dood uit tot een Europese collectie. Zo krijg je een
compleet gedekte tafel te zien naast drinkbekers,
gegraveerde schalen en schertsbekers. Dat waren vrolijke
constructies waarmee je na het diner spelletjes kon
spelen of tafelgenoten foppen. Een liggend hert met op
zijn borst het wapen van Veere hoort bij de topstukken.

Tuinieren voor het volk

Tijd voor een ander verhaal. “Wat dichter bij het volk
ook. We nemen de Gevaertsdreef’, gidst Gilbert. ‘Den
boulevard, zeggen we hier. Oudenaarde was een
textielstad. Daar schiet niet veel van over, al zie je dat aan



deze huizen nog wel; zegt Gilbert. ‘De werkgevers deden
aan sociale woningbouw, dicht bij het werk. Er was ook
een café en een gildehuis voor de arbeiders. Daar konden
ze samenkomen, vergaderen en een glas drinken. In de
Valk heet dat huis aan de splitsing met de Hofstraat.
Ondanks de naam kreeg het afbeeldingen van een
spinnewiel en een weefgetouw in zijn gevel.

Nog zo'n sociale meneer was Amédée Liedts. Hij
woonde in het kasteeltje bij de vijver in het mooie park
Liedsts, stierf kinderloos en schonk die groene long met
aanhorigheden aan de stad. Maar alles moest blijven zoals
het was, ook de volkstuinen aan de Hofstraat. En zo is het
tot op vandaag. Roland Darragas kan niet meer zonder
zijn moestuin. Tk heb mijn hof al twintig jaar, meneer, en
ik ben hier alle dagen een uur of zes, zeven bezig, zegt
Roland. ‘Tk ben 78 jaar en ge denkt toch niet dat ik de hele
dag thuis voor mijn tv ga zitten. Dat het er hier piekfijn bij
ligt, zegt ge? Ah ja, ik heb daar mijn plezier van en we

doen daar ons profijt mee. In de winkel moet ge ervoor
betalen. En weet ge, ik weet tenminste wat ik eet”

Overalkerken

Als we langs de Schelde terugwandelen naar de Markt
merk ik op dat Oudenaarde een erg katholieke stad lijkt.
Een kerk, een klooster en een abdij hier, een begijnhof en
nog een kerk daar, om nog te zwijgen van het Bisschops-
kwartier. En dat allemaal in één oogopslag. ‘Heeft weer
met die Schelde te maken, weet Gilbert. ‘Aan gene kant
ligt Pamele. Dat was vroeger eigendom van de Heren van
Pamele. Dus, een eigen kerk. En de abdij van Maagden-
dale ernaast. Aan deze kant het begijnhof, tot op vandaag
in ere gehouden en nog steeds bewoond. En de
Walburgakerk natuurlijk, met de oudste beiaard van
Vlaanderen. Sinds kort hebben we een nieuwe basklok:
Carolus, bijna drie-en-een-halve ton zwaar. En morgen
gaan we naar Ename’ B
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Twee
gelijkaardige
wandtapijten

tonen hoe
er dealtjes
werden
gesloten.
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Tijdens de Ronde van Vlaanderen heeft Oudenaarde met
de Koppenberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg elk
jaar weer een spannende finale in huis voor renners en
supporters. Alsof dat niet genoeg is, kan je het hele jaar
door naar het Centrum Ronde van Vlaanderen, een
belevingscentrum voor elke liefhebber. Een audiogids
loodst je door de geschiedenis en wetenswaardigheden
van de Ronde. Carl Berteele, radioman op de motor,
vertelt het je allemaal met korte, onderhoudende
anekdotes. Onderweg doe je mee aan een quiz over het
wielerfenomeen, je bewondert de fietsen van winnaars
en coryfeeén. Je kan zelfs mee op de koersfiets om met
een VR-bril door het landschap te racen.

Rondje Ename
In het Centrum kan je fietsen huren en een douche
nemen, wij springen in het zadel voor een rondje Ename.

Met een rugzak vol streeklekkers strijken we neer op de
ruines van de abdij van Ename. Je zou het de plek niet
aangeven, maar meer dan duizend jaar geleden was
Ename heel belangrijk. Daar, aan de oever van de
Schelde, was het samen met Antwerpen en Valenciennes
een belangrijk bolwerk van de Duitse keizer om zich
tegen Frankrijk te verdedigen. Met weinig succes. Ename
werd onder de voet gelopen, het militaire bolwerk moest
plaats ruimen voor een benedictijnenabdij. En nog geen
kleintje ook. Ontdek die hele geschiedenis op het
interactieve Tijdvenster en weet dat niet de godsdienst-
oorlogen maar wel de Franse Revolutie de abdij definitief
naar de verdoemenis hielp.

Het moderne Provinciaal Erfgoed Centrum naast de
ruine draagt zorg voor belangrijke erfgoedstukken. Je
leert er meer over bij een geleid bezoek. Wat verderop,
naast de Laurentiuskerk, bezoek je het Provinciaal
Archeologisch Museum. Met een iPad in de hand loop je
langs allerlei vondsten uit de abdij en maak je kennis met
heel wat figuren die lang geleden een beroep uitoefenden
in en rond de abdij. Laat je bijpraten door een grafdelver,

EFietsen doe

je hier met een
prachtig uitzicht.
H Aan de ruines
van de abdij van
Ename halen we
onze rugzak vol
streekproducten
boven.

Hl Het Liedtspark,
groen cadeautje
van de baron aan
de stad.

O De Sint-
Laurentiuskerk

in Ename.

H Julien en zijn
verloofde Lena
verwelkomen je
in het wonderlijke
Huis Beaucarne.
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een veerman, een hovenier en een zekere

Edmond Beaucarne.

Huis van verbazing

Edmond schreef een boek van dik achthonderd
bladzijden over zijn geliefde Ename en stond mee
aan de wieg van ons koninkrijk. Zijn familie had
zich toen al generaties gesetteld tussen de
notabelen van de streek. Na driehonderd jaar in
familiebezit wordt het Huis Beaucarne al enkele
jaren opengesteld door de nog jonge nazaat Julien
Fornari en zijn verloofde Lena Vastesaeger. Julien
is een begenadigd verteller. Valt je mond niet als
vanzelf open van dit grote huis vol verrassingen en
herinneringen, zijn verhalen en anekdotes doen
daar nog een goed gedocumenteerde schep
bovenop.

Eeuwenoude deuren, beelden en ornamenten,
een monumentale krakende trap, koperen
kookgerei in de keuken en nog een kogelinslag in
een kast. Een verzameling schelpen van over de
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Je zou het
de plek niet
aangeven,
maar meer
dan duizend
jaar geleden
was Ename

heel belangrijk.

hele wereld, netjes opgesomd in een handgeschre-
ven inventaris. Een kist met bankbiljetten uit de tijd
van de Franse Revolutie. ‘Helaas waardeloos, maar
wel een schat op zolder gevonden; weet Julien. Een
kamer vol poppenhuizen en miniatuurtheaters. Een
muziekkamer waar koningin Elisabeth wel eens
kwam luisteren naar een huisconcert. Je weet niet
wat je ziet. En het strafst van al: het hoort allemaal
bij elkaar, gewoon doorheen de eeuwen zo
gegroeid en bewaard.

‘We hebben ook nogal wat stukken
uit de abdij van Ename] vertelt Julien.
“Toen die zwaar te lijden had onder
de Franse Revolutie wist burge-
meester Jean-Frangois Beaucarne
grote delen van het interieur op te
kopen. Dus hebben we hier een
paar schilderijen van abten, een
gotische lessenaar, een sacristiekast,
houten beelden én een zeldzaam
handschrift, de Regulen voor de dienaren.

Fier op
hun
streekbier

Geen fietstoerist of hij strijkt neer

op een terras. In Oudenaarde

ontkom je niet aan het Ename-

abdijbier, een koele Roman-pils

of een Adriaen Brouwer-biobier,

al dan niet met een toets van

eikenhout. Voeg daar een Sloeber

of een Gentse strop bij en

je hebt het smaakpalet van

Brouwerij Roman.

‘Veertiende generatie, in rechte
lijn sinds 1545’, vertelt directeur
Carlo Roman me in de klassieke,
zwaar houten ontvangstruimte
voor zakengasten. ‘We horen bij
de oudste brouwerijen van het
land. Dit gebouw is van 1927, een
bloeiperiode. Kwaliteit ook, en dat
houden we graag zo.

‘Maar we gaan mee met
de tijd’, lacht hij. 'We doen nog
wel klassieke groepsbezoeken,
maar je kan ook aansluiten bij
een bezoek voor individuelen. In
de zomer zijn er concerten, we
combineren bierdegustaties met
aparte bereidingen door bekende
chef-koks en werken actief mee
aan recreatieve bierfietsroutes en
mountainbiketochten.

Waarna we met marketing-
man Thomas Lauwaert trap op,
trap af lopen langs brouwketels,
pompen en leidingen, nostal-
gisch koper en modern staal.
Onderweg vertelt hij over eigen
bronnen, Poperingse hop, zelf
gekweekte gist en Franse mout.
Om natuurlijk te eindigen met
de hand aan het glas. Voor mij

een Adriaen Brouwer
triple. Gilbert houdt
het als man van
de streek bij
een blonde
Ename.
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EIn deze
serre kweekte ST g
Jean-Baptiste |

Beaucarne met
veel passie
planten. Eentje _J
werd zelfs
naar hem
vernoemd.

H Je komt
gegarandeerd
ogen te kort

in het Huis
Beaucarne.

Vier het eindejaar met een

WARM ~ KERSTARRANGEMENT

van Corsendonk hotels en clubs

KERSTARRANGEMENT
HOOGE HEYDE
- KASTERLEE

Van 23/12/2019 tot 25/12/2019

* 2 overnachtingen

* Tx gastronomisch 3-gan-
gendiner op maandag-
avond, excl. dranken

* 1xuitgebreid ontbijtbuffet
op dinsdag

e Tx gastronomisch Kerstdi-
ner op Kerstavond; amuse
+ 4-gangen, excl. dranken

* TIxbrunchbuffet op Kerst-
mis

Prijs per

volwassene:

€229,00

Prijzen op basis van 2 personen per kamer,

toeristentax niet inbegrepen

Bekijk alle kerstarrangementen op: corsendonkhotels.com/kerst

EINDEJAARSFEESTEN
PRE-KERSTWEEKEND
SOL CRESS - SPA
Van 13/12/2019 tot 15/12/2019

Verblijf in half pension

e Ontbijt- en dinerbuffetten
incl. dranken a volonté, op
zaterdag winterbarbecue

e Daguitstap met de bus
naar de kerstmarkt van Luik

Prijs per volwassene: €145,00

Kind 6-14: € 80,00

Kind 2-5: € 69,00

KERSTMIDWEEK AAN ZEE
DUINSE POLDERS

- BLANKENBERGE
Van 22/12/2019 tot 26/12/2019

Verblijf in vol pension van

zondag avondmaal tot

donderdag ontbijt inbegrepen

e Ontbijt- lunch- en diner-
buffetten inclusief dranken
a volonté, op kerstdag
verzorgd kerstbanket

¢ Animatie: Clown Rocky, ac-
cordeonist Johnny Clarysse
en Frank Valentino, Wie-
wieneke, Eddy Herman,
Alfred & Trix en Micha
Marah, Christmastime met
John Reel, violist Stijn en
Marjolein (Belgium’s Got
Talent), Duo Melodie, Koen
Crucke en Katrien Gallez

*  Films en kerstconcert op
groot scherm en
dageraads-
mis

Prijs* per

volwassene:

€ 370,00

KERST ARRANGEMENT
PRIORIJ CORSENDONK
- OUD-TURNHOUT
Van 27/12/2019 tot 29/12/2019
e 2 overnachtingen inclusief
uitgebreid ontbijtbuffet
* 2x 3-gangendiner “Keuze
Chef”, inclusief
huiswijnen, waters en een
kopje koffie of thee
*  Vuurkorf met schnaps,
avondrondleiding met
fakkels, wenskaarsen onder
open pand.
¢  Wandelingen (op eigen
initiatief) en kerstfilms op
groot scherm.
Prijs per volwassene: €173,50
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Een imposante
serre is dringend
aan herstel toe,
maar barst van
de charme.

Daarin somde abt Antoine de Loose minuti-
eus alle taken van het personeel doorheen het
jaar op. Van den visscher tot den slagher, en
van den cock tot de chirurgijn’

Nostalgie onder de druivelaar

En dan neemt hij ons mee de lange tuin in,
wijst op het theehuis en een moerascipres om
uit te komen bij de imposante serre. Ook al
groeit een oude druivelaar dwars door de
ramen en is ze dringend aan herstel toe, ze
barst van de charme. Dit was de speeltuin van
Jean-Baptiste Beaucarne, notaris om den
brode en bovenal gepassioneerd planten-
kweker. ‘Met zijn orchideeén viel hij in
binnen- en buitenland in de prijzen. Trouwens,
zijn naam leeft nog altijd voort, weet Julien.
‘Jean-Baptiste slaagde er als eerste in om een
exotische plant uit Mexico hier te laten bloeien.
Veel mensen kennen die als Olifantspoot, een
plant met spitse, afhangende bladeren en een
knoert van een knol onder aan de stam. De
officiéle Latijnse naam is beaucarnea recurvata.
We hebben nog altijd een exemplaar uit de
negentiende eeuw in huis.

Hoe is dit jonge koppel - Julien is pas
dertig - er in godsnaam bij gekomen om dit
huis in ere te herstellen? Dit moet een
titanenwerk zijn. ‘Ik heb mijn masterproef
kunstgeschiedenis over dit huis geschreven,
vertelt hij. “Toen de familie het huis te koop
wilde stellen, kon ik het niet over mijn hart
krijgen om dit allemaal verloren te laten gaan.
Dus zetten Lena en ik ons in om het te
bewaren, te restaureren en te koesteren.

We beseffen dat het veeleisend is. Een
levenswerk zelfs, maar ik kan me geen mooier
doel inbeelden’ m

Rekkem

Tips van redacteur Chris Van Minnebruggen

OUDENAARDE

Voor mij is Oudenaarde dé parel van de Vlaamse Ardennen. Een dot
van een stadhuis, adembenemende wandtapijten, een wielercentrum
als uitvalsbasis voor eindeloze tochten, lekkere streekbieren en het
heerlijke Huis Beaucarne, de ontdekking van het jaar.

ERHEEN

- Auto: Brussel -
Oudenaarde: 60 km

- Trein: Brussel —
Oudenaarde: 0.55 u.,
19 euro H/T

ETEN EN DRINKEN

[l Restaurant
Pomme d’Or
Markt 62,

Qudenaarde -

www.pormmedor.be
Samen met De Harmo-
nie naast de deur een
uitgelezen adres voor
lunch of diner. Veel
klassiekers op de kaart
met toch een originele
twist.

Fl De Carillon
Markt 49,

www.carillon

Oudste bruine kroeg
van de stad in de
schaduw van de
Martinuskerk. Flink wat
streekbieren op de
kaart en een ruim
terras.

H Slagerij-Traiteur
Blockeel
Prins Leopoldstraat.
65, Qudenaarde -
TR
be
Hier pik je de picknick-
mand of rugzak op
besteld bij de toeristi-
sche dienst. Lekker en
rijkelijk gevuld.

DOEN

I MOU - Museum
Oudenaarde
en de Vlaamse
Ardennen

Qudenaarde - www.
mou-oudenaarde.be

Boeiend verhaal over
de geschiedenis van
de stad, enige collectie
wandtapijten en nieuwe
presentatie van de
verzameling zilver-
stukken. Kies voor een
geleid bezoek.

O Liedtspark

Groene long in hartje
stad met kasteel en
vijver. Intrigerende
resten van een
Vauban-verdedigings-
wal, het Ravelijn.

[@ CRVV - Centrum
Ronde Van

Vliaanderen
Markt 43,

www.crvv.be
Belevingscentrum
met herinneringen aan
de beroemdste en
beruchtste momenten
van Vlaanderens mooi-
ste wielerkoers. Kom je
zelf met de fiets?
Kleedruimte en dou-
ches beschikbaar.
In het bijbehorende
Peloton Café kan je
terecht voor lunch,
koffie met gebak en
streekgerechten.

il Abdijruine
Ename
Lotharingenstraat 1
Ename - www.pam-

Vrij toegankelijke
ruines van de vroegere
abdij. Volkstuinen met
oude groentesoorten.
Interactief Tijdvenster
met evocaties omtrent
haar geschiedenis.

B PEC - Provin-
ciaal Erfgoed
CQn!(um

Ename — www.pam-

Oost-Vlaams erfgoed-
depot. Te bezoeken op
afspraak. Op de
bovenverdieping fraai
uitzicht over abdijsite.

B PAM -
Provinciaal
Archeologisch
Museum
Lijnwaadmarkt 20,

ov.be/enanie
Evocatie van de
geschiedenis van
Ename aan de hand
van historische figuren.
Tentoonstelling van
vondsten uit abdij en
omgeving.

] Huis Beaucarne
Beaucarnestraat

9, Ename - www.

huisbeaucarne.be
Laat je op afspraak
rondleiden door deze
spectaculaire heren-
woning met riante tuin
en serre waar sinds de

| Surf voor meer uitstappen naar pasar.be/uitstappenenvakanties

18de eeuw nauwelijks
iets aan veranderde.

[l Brouwerij

Roman
Hauwaert 105, Mater
— www.roman.be

De oudste familie-
brouwerij van het land
staat open voor
bezoekers. Ontdek
het brouwproces en
degusteer streek-
bieren. Geschenk-
pakket inbegrepen.

SLAPEN

[ Hotel De Zalm

Qudenaarde -

Centraal gelegen en
kraaknet driesterren-
hotel met verzorgd
ontbijtbuffet en eigen
restaurant.

FIETSEN

[E Asfra Flanders

Verhuur van stads-
fietsen, e-bikes,
mountainbikes en
racefietsen. Reserve-
ren aanbevolen.

MEER INFO

www.oudenaarde.be/
nl/toerisme




